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Hallo allemaal,  
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Ik 
vond het jaar erg snel gaan en wat is er weer veel 
gebeurd. Ik merk dat ik steeds meer groei in het 
werk van The Shelter. Onder anderen met het 
runnen van deze mooie bediening, steeds meer 
besluiten nemen in verschillende situaties, maar ook 
groei in mezelf. Als persoon en in mijn relatie met de 
Heer. En zo moeten we ook steeds ‘teachable’ zijn. 
Leergierig zijn. Vaak als ik met het jeugdprogramma 
bezig ben daag ik de jongeren uit om anders naar 
huis gaan dan dat ze gekomen zijn. We moeten 
blijven groeien.  
 
We hebben op de verschillende plekken de 
kerstvieringen gehouden. Alles is wat vroeger dan in 
Nederland omdat het hier zomervakantie is. Er gaan 
best wat kinderen op vakantie naar hun families. 
Niet in een mooi vakantiehuisje, maar naar de 
grootouders of naar ooms of tantes.  
 

 
 

Sylvanie, Kwanele, Jan-Willem, Anne-Marie, Lesedi en Thembisa 
Mamma Rose, Mamma Beauty  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We geven ook de medewerkers binnen Shelter drie 
weken vakantie om naar hun families te gaan en 
even tot rust te komen. Ik zeg rust, maar als ze bij 
familie zijn helpen ze daar ook mee met van alles en 
nog wat. We hebben een fijne afsluiting met onze 
medewerkers gehad. Ze vinden het fijn om te praten 
en hun verhalen met ons te delen. En we luisteren 
graag. Op deze mooie ochtend konden we ze ook 
een beetje verwennen met een grote doos koekjes 
om mee naar huis te nemen. We zien er sfeervol uit 
op de foto! 
 
Zondagsschool 
Met de zondagschool afsluiting hebben we heerlijk 
gezongen, het kerstverhaal uitgespeeld en konden 
we prijsjes uitdelen aan de kinderen die het hele jaar 
trouw zijn gekomen. Aan het begin van het jaar 
geven we de kinderen stempelkaarten en iedere 
keer dat ze komen krijgen ze een stempel. Ook 
kregen alle kids een zakje snoep. Dat vinden ze ook 
geweldig!  
 
Jeugd 
Voor de Jeugd bedacht mijn moeder en ik een 
afscheidsavond. We krijgen dan een leuk idee en dan 
begint de organisatie om alles ook voor elkaar te 
krijgen. Mijn ouders staan altijd klaar om te helpen. 
Ook om de 24 jongeren uit de jeugdgroep van Albion 
naar Kriel te brengen om samen met de 45 jongeren 
daar een mooie middag te houden. Zonder alcohol, 
want hier brengt dat heel veel verdriet mee. We 
laten dan ook zien dat je zonder het ook heel leuk 
kan hebben met elkaar. We deden spelletjes, gaven 
getuigenissen, we zongen met elkaar en ze mochten 
in de groepen zelf hun eten bakken. Wat een 
gezelligheid! 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
Degene van jullie die in de Shelter vrienden app 
zitten hebben het filmpje van het mooie weekend 
gezien. Dank aan de Heer. Terwijl we die zondag met 
de jeugdmiddag bezig waren kwam er een prachtig 
bericht binnen van een kerk uit Nederland.  
 

De helft van hun collecte uit ochtenddienst was 
bestemd voor Shelter. Ik werd daar emotioneel van 
en kon dat ook delen met de jeugd. Jullie zullen het 
niet geloven, maar terwijl ik met deze nieuwsbrief 
bezig ben krijg ik een appje met het de opbrengst 
van de collecte. Ik moet dan ook echt lachen hoor. 
Echt een knipoog van God! Hij voorziet.  
 
Eén van de mijnen uit de omgeving organiseerde een 
kerstfeest waar we voor uitgenodigd waren. Ook de 
kinderen uit het andere kinderhuis in Kriel waren 
uitgenodigd. In totaal wel 160 kinderen. Het was een 
prachtig feest, met voor elk kind een mooi 
kerstcadeau. Er waren leuke activiteiten voor de 
kinderen zoals jullie zien op deze foto. 
 

 
 
Ik wil gelijk van deze gelegenheid gebruik maken om 
jullie allen te bedanken voor de giften die we ook dit 
jaar weer ontvangen hebben. Van jullie persoonlijk 
en via de kerken. Het is zo bijzonder hoe het werk 
ondersteund mag worden. Ook jullie gebeden en 
betrokkenheid naar ons toe draagt ons steeds. 
Daardoor kan Shelter doorgaan met het werk dat we 
hier mogen doen. En er blijft zo veel werk te doen.  
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik sluit af met deze mooie tekst uit Johannes 14:27  
 
‘De vrede die de wereld jullie kan geven, duurt maar 
kort. Maar Mijn vrede blijft altijd bij jullie.’  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mag dit jullie ook bemoedigen in het komende jaar. 
Samen met mijn ouders en het hele Shelter team wens 
ik jullie allemaal gezegende kerstdagen en een 
voorspoedig 2024. Een hele lieve groet, 
 
Sylvanie 
   
 
 


