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The Shelter Ministries
reikt uit naar
kinderen en jongeren

dit doen we door hen te voorzien van
onderwijs, onderdak en eten

Lieve vrienden,

Naast mij staat een kopje thee met een heerlijk
stukje melktaart (traditionele Zuid-Afrikaanse
taart) om aan deze nieuwsbrief te beginnen.
Nemen jullie er ook iets bij? Het is een drukke
periode geweest en er is weer veel te delen. Naast
het werk voor Shelter heb ik natuurlijk ook de zorg
voor mijn eigen kinderen. Ook zij hebben mijn
aandacht en steun nodig. Emil is als leider
verkozen op zijn school (hij zit in zijn laatste jaar)
en er wordt verwacht dat jij als ouder ook mee
helpt met het regelen van diverse activiteiten.
Daardoor heb ik het ook drukker. Ik klaag niet
hoor, maar wilde het even met jullie delen. Dus
vandaar ook dit stukje melktaart.

We hadden twee bezoekjes uit Nederland. Jan en
Joke met hun gezin kwamen twee nachten
logeren. Ze vonden het leuk om bij alle projecten
langs te gaan. Ook mijn neef Marc kwam 5 weken
meedraaien. Heel fijn allemaal!

Thubelihle

Een groot deel van mijn tijd ben ik bezig met het
project in Thubelihle. Ik ga er graag heen. Er zijn
nu 73 kinderen die daar van maandag tot en met
vrijdag eten. En komen steeds nieuwe ouders
langs die hun verhaal delen en vertellen dat ze
hulp nodig hebben. We bidden steeds om
wijsheid. Jullie zien Jan en Joke met de kindertjes
die graag voor de foto poseren. De kinderen
hebben ook een mooie dansuitvoering gedaan
speciaal voor de gasten. ledereen genoot ervan.
Marc nam allemaal kleine tubes tandpasta mee

van zijn tandarts. De kinderen waren er erg blij
mee!

Lesedi, die met zijn vrouw en zoontje in het
centrum woont, komt uit Lesotho. Jammer genoeg
had hij nog nooit de juiste papieren om hier te
mogen zijn. Ook hun huwelijk was in Zuid-Afrika
niet erkend. Gelukkig heeft hij hier eindelijk actie
op kunnen nemen. Samen met Marc bracht mijn
moeder Lesedi naar de grens van Lesotho. Het

kostte Lesedi vijf dagen om de nodige
documenten na al die jaren te verkrijgen. Eerst
naar de familie, daarna naar een opperhoofd (in
zuidelijk  Afrika hebben stamhoofden een
belangrijke functie) en toen nog naar de koning.
Na veel gebed en doorzettingsvermogen is het
hem geluk. Op deze foto zien jullie de traditionele
hoed uit Lesotho.
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We kregen een hele mooie gift vanuit Nederland
om een gezin te helpen. Hier staat Marc met de
moeder van twee kinderen. We hebben voor hun
boodschappen gedaan en verder hebben we
schoolschoenen voor haar zoon van 15 gekocht en
kousen en een rekenmachine voor haar dochter
van 13. We konden ze ook helpen met een
tweedehands stapelbed (foto links) en een bed
voor de moeder, want waar zij op sliepen was echt
niet meer fijn (haar oude bed zien jullie op de foto
rechts). Oh wat waren ze blij.

Boodschappen moeten we sowieso vaak halen.
Om de twee weken doe ik de boodschappen voor
Thubelihle en Beauty gaat altijd mee om voor het
kinderhuis de inkopen te doen. Dan zit te auto
helemaal vol. Dit keer kon Marc mee.

Shelter
Ministries

el

Ver bij het centrum vandaan woont Angel. Zij
kwam altijd bij het voedselproject maar het is
eigenlijk te ver om te lopen. Samen met mijn
vader konden we het gras bij het huis van Angel
maaien. Dat was hard nodig. Haar moeder is
verslaafd aan alcohol en ze komt er steeds maar
niet bovenop. Ze hebben heel weinig inkomen.
We mogen de liefde van de Heer steeds laten zien.
Het is fijn om betrokken te blijven en ik breng ook
af en toe wat eten.



Albion

Bij de zondagsschool in Albion gaat het goed. |k
merk dat de kinderen iets vrijer worden om meer
met me te praten en te delen. Hier is de taal nog
best een belemmering. Veel van deze kinderen
spreken beperkt Engels. |k doe deze zondagschool
nu op zondag zodat ik op zaterdag meer tijd heb
voor de schoolactiviteiten van Danyell en Emil.

Prefab Zondagschool Kriel
Met de mooie giften die laatst binnen kwamen
konden we wat dingen opknappen bij het

centrum. We hebben twee lokale mannen tijdelijk
een baantje kunnen geven en ze alle heining laten
schuren en schilderen. Dat was hard nodig.

En de jongens van het kinderhuis konden mijn
vader helpen om een hek te vervangen en een
muur te metselen. We maken plannen om ook het
dak te schilderen. We kijken ook wat de
mogelijkheden zijn om nieuwe vloerbedekking in
de grote zaal te laten leggen. Ook de vloer in het
kinderhuis zullen we een keer moeten aanpakken.

Ik heb een hele fijne jeugdgroep waar ook weer
wat nieuwe leden bijgekomen zijn. Ze zijn erg
enthousiasts! Hier zien jullie ze springen met
ergens op de achtergrond Marc. Hij heeft ook wat
jeugdavonden geleid waar ze veel van konden
leren.
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Het Kinderhuis

Ik zal jullie wat vertellen over Usher, de zoon van
Mamma Beauty. Hij is nu 22 jaar oud, woont in het
kinderhuis en speelt voetbal voor een lokale

voetbalclub. Hij zou graag een baan willen
hebben. Hij heeft al op verschillende plekken
gesolliciteerd, maar er komt niks op zijn pad.
Misschien ook omdat hij uit Zimbabwe komt. Er
wonen veel mensen uit Zimbabwe in Zuid-Afrika.
De Zuid-Afrikanen zijn bang dat zij hun banen
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innemen. Hij heeft het op zijn hart om tijdelijk N}:w“
huiswerkbegeleiding aan de kinderen van de

Highschool te geven. Dat zal hij bij het centrum in

Kriel bij Mama Rose gaan doen. De ouders van

deze kinderen zullen hem er wat voor betalen. Hij

begint op 2 april, na de herfstvakantie.

Persoonlijk

We mochten de verjaardag van mijn vader vieren,
77 jaar is hij geworden. Hij doet nog van alles en
daar zijn we zo dankbaar voor. Hier (op het dak) is
hij bezig om de panelen voor de verwarming van
het zwembad te vervangen. Ik vroeg hem om even
naar jullie te zwaaien. Mijn moeder weet vaak niet
dat hij dit soort dingen gaat ondernemen en wacht
het dan maar rustig af totdat hij weer verschijnt.

Ik eindig met een foto van Danyell, Emil en mij.
Heel veel liefs van ons allemaal vanuit Zuid-Afrika.
Wij danken jullie weer voor de steun, bemoediging
en gebeden.

Tot de volgende nieuwsbrief of filmpje op de
Shelter vrienden App.

Sylvanie

Nederland Zuid-Afrika

Overzicht 21 shelterkriel@gmail.com
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