
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 2024-03 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lieve vrienden en familie,  
Waar zal ik beginnen? We hebben een heleboel 
bezoek gehad de laatste weken. Ik begin met 
Ingmar en Anke die hier samen met hun drie 
kinderen vijf weken lang waren in de vakantie. Het 
was zo leuk om tante te mogen zijn voor ze. Ik 
hoor het nog: ‘tante Sylvanie…’ heerlijk. En wat 
was het fijn om met de hele familie samen te 
kunnen zijn.    

 
 

In dezelfde tijd kwamen ook Mirjam en Olaf met 
hun twee kinderen. Hier gingen we samen 
boodschappen doen voor Thubelihle. Ze wilden 
graag alle verschillende projecten zien en alles 
meebeleven. Dochter Hannah heeft zelfs een dans  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

opvoering gedaan bij twee zondagscholen. Ze 
danste op het lied ‘Safe’ van Make some noise 
kids. Dat de kinderen veilig zijn bij Jezus. Heel erg 
knap!  
 
Op dit moment zijn Annika en Tabitha er. De 
dochters van Hiltje en Freddy (penningmeester 
van The Shelter NL). In de vorige nieuwsbrief 
stond een stukje over het benefiet concert dat ze 
hebben georganiseerd. Met het geld dat ze 
ingezameld hebben gaan we nieuwe keukenkasten 
laten plaatsen in het Jeugdcentrum bij mama 
Rose. Verder hebben we een naaimachine kunnen 
kopen, Dimpho maakt daar gebruik van. Daar 
vertel ik later wat meer over.  
 
Zondagschool en jeugd Kriel 
De kinderen bij het jeugdcentrum in Kriel hebben 
ontzettend goed meegeholpen met het inzamelen 
van blikjes voor de moeder van Lesedi. Het ziet er 
gelijk een stuk schoner uit. Ingmar heeft een 
jeugdprogramma gedaan. Wat heeft de jeugd 
genoten! Het was leuk om hem weer in actie te 
zien (Ingmar heeft jarenlang de jeugdgroepen 
gedaan toen hij nog in ZA woonde). 



 
 
 
 

 

 
 

Er is ook verdrietig nieuws.  Katlego van 21 jaar, 
een heel fijne jeugdlid, heeft zijn vader verloren bij 
een auto ongeluk. Zijn vader reed alleen terug in 
het donker en is toen omgekomen. Zo ontzettend 
verdrietig voor deze jongen van wie de moeder 
ook al niet meer leeft. Hij heeft nog een jonger 
broertje van 12 jaar en hij wil heel graag voor hem 
blijven zorgen. Ze hebben verschillende moeders, 
maar dezelfde vader. Hun vader was ook weer 
gescheiden van deze moeder dus ook zij woonde 
niet meer bij hen (volgen jullie het nog een 
beetje). Katlego en zijn broertje mogen in ieder 
geval in het huis blijven wonen. Hun zus komt ook 
bij ze wonen. Katlego vertelde me dat hij zich een 
beetje voelt als Job uit de Bijbel. Hij is veel met het 
geloof bezig. We delen veel met elkaar.  
 
Thubelihle   
Vandaag heb ik voor het eerst een raam geplaatst. 
Samen met Lesedi… hij nam het voortouw hoor! 
Dit hebben we gedaan voor Angel. Angel haal ik 
iedere vrijdag op uit school en dan blijft ze het 
weekend bij ons in het kinderhuis. Angel staat 
rechts op de foto met Hannah en andere kinderen 
die dagelijks bij het centrum komen eten.  

 
 

Haar moeder is alcoholverslaafd en Angel heeft 
het daar echt zwaar mee. Door haar iedere 
weekend bij ons te laten slapen hopen we haar 
een beetje te helpen in haar moeilijke 
thuissituatie. Het is een meisje dat altijd vrolijk is 
en graag praat. Ik geniet van de momenten met 
haar en leer haar gelijk Engels. Ze vroeg me laatst 
‘ma’am Sylvanie, waarom maak je het altijd zo 
leuk voor iedereen om je heen …?’ Een meisje van 
11 dat zo diep nadenkt over alles. Ik vroeg aan 
haar wat zij dacht dat het antwoord daarop was. 
Ze zei dat het komt omdat Sylvanie Jezus in haar 
leven heeft en van Hem houdt. Ze had het 
helemaal goed. Beauty van het kinderhuis vangt 
haar goed op! 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
Hier zien jullie nog een foto van Hannah. Ze heeft 
haar pop aan het centrum gegeven zodat de 
meisjes hier mee kunnen spelen. Dat was heel 
speciaal. 
   

 
 

Albion 
In de vorige nieuwsbrieven schreven we over de 
inbraak in het gebouw bij Albion. We hebben hard 
gewerkt en het is een mooie ruimte geworden. 
Bubbles, mijn schattige handpop aapje, kwam ook 
langs om te kijken. De kinderen vragen vaak waar 
Bubbles blijft als hij er een keer niet is. Hij is erg 
geliefd, misschien wel meer dan mij. De kinderen 
kijken er al weer zo naar uit als ze weer een dagje 
mogen komen zwemmen bij mijn ouders thuis, 
omdat er vaak weinig te doen is voor de kinderen. 
 
 

 
 

 
 
 

Kinderhuis 
We zijn heel dankbaar met de zorg die Beauty 
heeft voor alle kids. In de weekenden logeert  
Dimpho hier. Ze helpt met koken en allerlei 
klusjes. Verder is erg goed in het maken van 
kleding.  De naaimachine komt goed van pas. 
 
Dimpho houdt heel veel van de Heer. Ze is Hem 
dankbaar voor wat Hij in haar leven doet. Het 
straalt van haar af! Ze woont in Albion waar ze 
altijd naar de zondagsschool kwam. Nu helpt ze 
zelf met vertalen en houdt ze de kleinste kinderen 
bezig als ik het zondagschool verhaal vertel op 
zondag. Op de donderdagmiddagen steunt ze mijn 
moeder met het middagprogramma bij Albion. Er 
wordt dan geknutseld, gepuzzeld en lekker 
gespeeld met elkaar. Annika en Tabitha gaan ook 
mee om te helpen. Het is fijn voor mijn moeder 
om zo veel ondersteuning te hebben! 
  
De vloer in de woonkamer van het kinderhuis was 
niet goed meer, de randen gingen helemaal 
opkrullen. Ingmar zag het wel zitten om dat aan te 
pakken. Samen met de jongens en mijn vader 
hebben ze een nieuwe vloer gelegd. Mijn vader 
bedacht om gelijk ook de muren te schilderen. Zo 
hebben we veel geld bespaard, want we hoefden 
niemand in te huren. Op de volgende pagina zien 
jullie het klusteam en hoe mooi de woonkamer 
geworden is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
Hier nog een mooie voetbal foto. Lekker samen 
sporten op het veld voor het kinderhuis. Ook wat 
kinderen uit de buurt deden mee! 
 
Ik had al een tijdje op mijn hart om het Shelter 
team mee te nemen naar zee. Beauty, die fulltime 
in het kinderhuis werkt, met haar dochter Joyce, 
Lesedi met zijn gezinnetje uit het centrum in 
Thubelihle en ook Rose. En verder mijn kinderen 
en mijn vader. Angel wilde ik ook graag mee 
nemen en dat vond haar moeder goed. Het deed 
iedereen heel goed om er even uit te zijn.   
 
Dat was het weer voor deze nieuwsbrief.  Met 
mijn ouders gaat het goed, daar zijn we heel 
dankbaar voor. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ze hebben ook weer een vergunning gekregen om 
in de twee busjes te mogen rijden. Dat is ook 
steeds weer een heel proces maar het is 
goedgekeurd. 
  
Laten we helpen waar we kunnen, een verschil 
maken in het leven van een ander. God is zo goed 
voor elk van ons, laten we die liefde met anderen 
delen!   
 
Heel veel liefs van ons allemaal hier uit Zuid-
Afrika.  En zo ontzettend bedankt voor alles steun, 
liefde, gebed en financiële steun.  
 
Sylvanie 
  
 
 
 
 


