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Hallo allemaal, 
Het einde van 2024 is weer in zicht. Voor 
sommigen was het een moeilijk jaar en voor 
anderen juist een mooi jaar. Wat we weten is dat 
God met ons is, door dik en dun. Ik heb het dit jaar 
weer mogen ervaren dat God zo dicht bij me was. 
Heerlijk om Hem die erkenning te mogen geven. Ik 
vind Psalm 63:8 heel mooi: ‘Want U hebt mij altijd 
geholpen. Bij U ben ik veilig en ik juich van 
vreugde.’ 
 
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik dat Annika en 
Tabitha twee maanden bij ons kwamen om bij de 
projecten te helpen. De Shelter kinderen waren 
heel blij met de gezelligheid. Ik was verbaasd hoe 
snel ze de tweeling uit elkaar konden houden. Op 
deze foto staan ze samen met twee tweelingen uit 
Thubelihle.  Bedankt Annika en Tabitha, jullie 
hebben heel veel betekend voor ons allen! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ellen en Trea, dierbare vrienden van ons, kwamen 
kort bij ons langs. Ook de gemeentes waar zij bij 
horen steunen ons trouw. Ze hebben ons 
bemoedigd en konden de kerst afsluiting van de 
zondagsschool in Thubelihle meemaken. 
 
 
 



 
 
 
 

 

Kinderhuis 
Het was behoorlijk druk in het kinderhuis. Er 
kwamen vier kinderen uit een gezin een weekend 
logeren. Beauty en Dimpho hebben goed 
geholpen met de zorg voor de kinderen. Na het 
weekend werden ze bij een andere familie in huis 
geplaatst. Het was mooi dat we zo even konden 
helpen. 
 

 
 
We zijn trots op Sandile (links, hij woont al bij ons 
vanaf zijn 3e jaar) en Nkosinathi (rechts). Ze 
hebben dit jaar hun school loopbaan afgerond. Ze 
mochten, netjes gekleed, naar het eindexamen 
diner (Matric farewell). Nkosinathi en zijn broer 
Valentino, die ook een paar weken kwam logeren, 
zullen naar familie in Kwa-Zulu Natal gaan. Sandile 
zal waarschijnlijk bij zijn oma in Thubelihle, de 
township net buiten Kriel, gaan wonen. Mijn 
ouders zullen eerst met hun oma gaan praten, 
omdat ze niet altijd zo verwelkomend is naar haar  

 
kleinkinderen Sandile en Sifiso. We zouden graag 
een kamer bij het huis van hun oma willen 
bouwen zodat Sandile een eigen plekje heeft. Het 
is krap en niet altijd fijn om zo dicht op elkaar te 
wonen. Omdat Sandile op school is opgeleid tot 
lasser krijgt hij van ons een nieuw lasapparaat 
mee. Hij is best goed in lassen. We bidden dat hij 
zo wat kan verdienen en zelfstanding zal kunnen 
gaan worden. Verder is het zo mooi om te zien dat 
hij zelf ook zo gegroeid is in het geloof. We zullen 
betrokken blijven in zijn leven. 
 
Thubelihle  
Hier zien jullie een foto van Kwanele. Hij riep me 
een middag of ik naar zijn toren van bekers wilde 
komen kijken. Hij had de zijkanten versierd met 
schaakstukken. Wat was hij trots! 
 

 
 
Tijdens de kerstvakantie zal hij bij ons in het 
kinderhuis zijn. Hij heeft geen fijne familie om 
naartoe te gaan nu zijn moeder is overleden. Zijn 
oudere zus heeft haar eigen familie waar zij 
naartoe gaat met kerst. Kwanele komt dus gezellig 
bij ons.  
 
Zondagschool en jeugdwerk Kriel  
Met Annika en Tabitha hebben we wat 
zwemdagen kunnen organiseren en ook een 
mooie sportdag met de jeugd uit Kriel en Albion. 



 
 
 
 

 

Het was een dag waar vriendschappen onderling 
weer werden opgebouwd. We proberen ze ook in 
zulke dagen te laten zien hoe je met een 
christelijke levensstijl met elkaar om gaat. Wat 
hebben ze een pret gehad! Jullie hebben het 
filmpje vast gezien op de Shelter vrienden app. 
Anders kan je altijd een berichtje sturen zodat ik je 
kan toevoegen. 
 
Albion 
In de tijd dat Annika en Tabitha er waren kon mijn 
moeder op de donderdagmiddagen de deuren 
openen van ons gebouw in Kriel. De kinderen 
konden fijn komen knutselen en spelen. Voor mijn 
moeder is dit alleen niet te doen omdat ze zich 
lichamelijk niet altijd zo fit voelt. Met wat hulp 
ging het goed en wat hebben de kinderen 
genoten. Het gebouwtje ziet er zo gezellig uit van 
binnen. Het was mijn droom om een muur mooi te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

versieren met een kunstwerk. Het kruis staat 
symbool voor de liefde van God door Jezus 
Christus. Alle kinderen hebben hun hand 
eromheen gezet. Jezus kwam voor alle kinderen 
naar de aarde! Het is zo mooi geworden dankzij de 
hulp van de twee meiden.  
 
Tot slot willen we jullie bedanken voor alle steun. 
Zonder de hulp van vrienden, familie en kerken 
zouden we dit werk in Zuid-Afrika niet kunnen 
doen. Jullie bemoediging, berichtjes, gebed en 
financiële steun hebben we zo nodig. We danken 
jullie van uit ons hart en wij bidden een zegen over 
jullie levens.  
 
We wensen jullie een gezegende kersttijd toe en 
een mooi 2025. Ook namens Anne-Marie, Jan-
Willem en alle medewerkers van Shelter.  
Sylvanie  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


