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Lieve allemaal, 
Deze nieuwsbrief wil ik graag met een tekst 
beginnen. In het Engels want daarin spreekt de 
tekst nog wat meer tot mij: ‘They weep as they go 
to plant their seed, but they sing as they return 
with the harvest’ (Psalm 126:6).   
 
De afgelopen twee weken voelden we dit heel 
sterk. We hebben zo veel vreugde van dit werk. 
Alle kinderen die je bereikt, kleding die we mogen 
uitdelen, mensen die je kunt bemoedigen en de 
blijde gezichtjes van de kinderen. Prachtig werk 
dat we voor de Heer mogen doen. Er zijn veel 
mensen die dankbaar zijn. Tegelijk merk je ook dat 
er een geestelijke strijd bezig is. De duivel 
probeert het goede tegen te werken.   
 
Het Kinderhuis 
In de vorige nieuwsbrieven hebben jullie al 
gelezen dat het kindertehuis op termijn zal gaan 
sluiten. Vanwege regels van de overheid is het niet 
zomaar mogelijk om een kinderhuis te hebben 
zoals we dit in het verleden waren. Door de 
afgelopen jaren geen nieuwe kinderen meer op te 
nemen is het kinderhuis steeds kleiner geworden. 
Er wonen nu nog vier jongens in de leeftijd van 15-
19 jaar. Samen met Beauty en haar twee kinderen, 
Usher (23jaar) en Joyce (11 jaar).  
 
Hetty, die ook veel goeds doet onder de armen 
mensen in en rondom Thubelihle township, heeft 
een poosje geleden gesproken met de tante van 
Fana en Sipho, twee van de jongens uit het 
kinderhuis. De tante zou graag voor beide jongens  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
willen zorgen. Dank aan de Heer hiervoor. Mijn 
vader heeft geholpen om in het huis van de tante 
een extra deur te maken.  Met een aantal tassen 
boodschappen, twee bedden, wat stoelen, 
beddengoed en verf om hun huisje zelf van de 
binnenkant te gaan schilderen, brachten mijn 
vader en ik ze naar hun tante. We hebben haar 
wel verteld dat we deze twee jongens betrapt 
hebben op stelen uit het kinderhuis en dat ze goed 
op de jongens moet letten. Hier zien jullie de 
jongens met hun tante. 
 

 
 

Sandile en Sifiso, de andere twee jongens, kunnen 
bij hun oma gaan wonen.  We gingen daar in 
gesprek en ze is dankbaar dat we aanboden om te 
helpen om een ‘Mkuku’ (kamer van golfplaten) te 
gaan maken voor de jongens. Een man uit het 
dorp gaat dit maken. Deze jongens krijgen ook elk 
een bed en beddengoed en een bureau mee om 
hun kamer gezellig en leefbaar te maken.  
 



 
 
 
 

 

Samen met mijn ouders bidden we over alles wat 
er gebeurt binnen Shelter. Nu er een plek is voor 
deze jongens hebben we de beslissing genomen 
om het kinderhuis te sluiten. Waar we kunnen 
zullen we betrokken blijven bij de levens van de 
jongens (als ze dat van hun kant ook willen 
natuurlijk). Beauty heeft heel veel jaren goed werk 
bij ons gedaan. Ze heeft inmiddels een ander 
plekje voor hun drietjes gevonden. Het lijkt ook 
wel alsof ze daar zin in heeft, een verandering in 
haar leven.  
  
Na al deze dingen moest ik alles weer goed op een 
rijtje zetten. Ik kom steeds weer terug bij het doel 
van Shelter: Kinderen, jongeren en hun ouders te 
vertellen over onze Here Jezus. Om ze te leren hoe 
je een relatie met Jezus kan hebben. En tegelijk 
helpen we op de plekken waar nood is. En daar 
blijven we mee doorgaan. Met de andere drie 
projecten binnen Shelter gaan we vol 
enthousiasme door. De projecten zijn groot en er 
is veel te doen. Verandering is niet altijd leuk en 
doet ook pijn. Maar we geven het steeds over in 
Gods hand. Ik ben ook heel dankbaar dat mijn 
ouders nog zo betrokken kunnen zijn met het 
werk en ook met deze verandering binnen Shelter.  
 
Hier zien jullie een foto van afgelopen kerst. De 
moeder en zus van Marian zien jullie ook op de 
foto. Zij kwamen vanuit Israël op bezoek. In die 
tijd is ook Jelvin en Marians derde kindje geboren. 
Een meisje, Michelle Susanna. Verder zien jullie 
Henry en Jackie vanuit Johannesburg, Nhlanhla 
vanuit Witrivier, Lesedi met zijn vrouw en zoontje, 
ook Sibusiso met zijn zoontje vanuit Ermelo. Jullie 
herinneren misschien wat namen van vroeger.  
 
In December zijn er weer prachtige giften binnen 
gekomen waar we ontzettend dankbaar voor zijn. 
Zo blijft de Heer voorzien voor het werk. Hartelijk 
bedankt! Met dat geld kochten we onder andere 
een nieuwe grasmaaier. Het maaien van het veld 
gaat een stuk sneller en het gras bij het 

jeugdcentrum bij Rose maaien we nu zelf. Daar 
sparen we dan weer geld mee.  
 

 
 
 

 
 
Albion 
De vorige keer was het weer volle bak bij de 
zondagsschool en het aantal kinderen dat komt 
neemt ook niet af. Afgelopen weekend was weer 
zo speciaal. Na het vertellen van het verhaal kreeg 
ik het op mijn hart om te vragen wie hun hart aan 
de Heer wilde geven. Het was een grote groep 
kinderen die opstond en die samen met mij een 
gebed opzegden in hun hart.  



 
 
 
 

 

  
 
Omdat Rose op zondag zelf naar de kerk gaat 
vroeg ik of er van de jongeren waren om me te 
helpen met vertalen van het Engels naar het Zulu. 
Zes jongelui gaven aan dat ze hiermee willen 
helpen.  Ik ben heel trots op ze want het is niet 
makkelijk om zo voor de groep te staan.   
 
Pas zat ik naast mijn vader in zijn oude bakkie 
(pick-up) op weg naar Albion waar hij het gras ging 
maaien. Ik maakte gauw een foto. Jullie zien zijn 
koffiemok, geen radio, etc. maar hij doet het nog 
steeds (mijn vader en het bakkie…). 
 

 
 
Thubelihle 
Eén keer per maand nodigen we de moeders van 
de kinderen uit het voedselproject uit voor een 

Bijbelstudie. Dit is alweer het derde jaar dat Rose 
en ik dat doen. Ze komen graag en genieten van 
het ochtendprogramma. In februari, toen ik deze 
foto nam, stond Vanessa er ook nog op. Zij is de 
moeder van Spesihle, een klein meisje van 9. 
Vanessa is kort daarna op een avond aangereden 
door een auto en overleden. Spesihle blijft bij haar 
oma wonen die ook erg geraakt is door dit alles. Ik 
kan wel zien dat dit kleine meisje geniet wanneer 
ze in het centrum is. Ze speelt heerlijk met de 
kinderen en het speelgoed. Maar wat een verdriet 
voor zo’n jong meisje. Vanessa staat op de 
achterste rij, rechts van het midden met een rode 
T-shirt aan.  
 

 
 
Hendrika is een paar dagen bij mijn ouders 
geweest. Samen met haar man Roy heeft ze een 
hele tijd in het bestuur van Shelter Nederland 
gezeten. Ze is ook met me mee geweest naar 
Thubelihle. 16 jaar geleden maakte zij de blauwe 
gordijntjes die daar nog steeds hangen, inmiddels 
wel een beetje verkleurd. Ze ging ook mee naar de 
ochtend met de moeders en kocht kaarsen om 
aan de moeders mee te geven. Veel hebben geen 
stroom en als ze dat wel hebben valt die vaak uit. 
Tegelijk konden we ze ook vertellen dat ze een 
lichtje mogen zijn voor hun families en hun 
omgeving. Op de voorste rij zit op de derde plaats 
van rechts de moeder van Angel.  Hetty hielp haar 
om naar een verlavingscentrum te gaan. Ze gaat 



 
 
 
 

 

daar zes maanden naar toe om los te komen van 
haar alcoholverslaving. We hopen en bidden hard, 
dat ze na deze tijd een schoon en mooi leven met 
haar twee dochters en twee kleinkinderen kan 
hebben. De moeder van Angel vroeg of Angel bij 
mij kan zijn in deze tijd. Omdat het kinderhuis 
dicht gaat heb ik Angel nu in huis genomen bij 
Danyell, Emil en mij. Dat is even aanpassen, maar 
we zijn dankbaar dat wij zo om dit meisje van 11 
jaar mogen gaan staan.  Ze belt één keer per week 
met haar moeder en zal er binnenkort ook heen 
mogen gaan. Bij hun eerste telefoongesprek zei 
Angel: ‘onthoud mamma, je doet het voor ons’. 
Dat raakte mij wel, zo klein maar zo wijs. Ze leert 
mij om meer/beter Zulu te praten en we hebben 
ook heel veel pret met elkaar. Op deze foto zien 
jullie Hendrika en Angel die samen de pakketjes 
voor de moeders maken die ze meekregen na de 
bijeenkomst.   
 

 
 

Verder hebben we een mini biljard tafel gekocht 
voor de jongelui in het centrum.  Ze genieten er 
ontzettend van. 
 
Prefab/Kriel Zondagschool en jeugd  
Door de week komen er veel kinderen en jongeren 
langs in het jeugdcentrum. Bij de vorige 
  
 
 

 
 
jeugdavond stelde ik de vraag waarom ze zo graag 
naar het jeugdprogramma komen?  En daarop 
antwoorden zij: ‘Dit is de plek waar ik God 
ontmoet, hier kom ik tot rust. Als ik nu niet hier 
was, was ik op  verkeerde plekken.  Hier vinden we 
goede vrienden, hier kan ik mijn verhaal kwijt’. 
Dan zijn we weer terug bij het begin van de 
nieuwsbrief. Het is prachtig om te zien wat er bij 
de kinderen mag groeien!  
 
Het is een beetje lange nieuwsbrief geworden. 
Soms is het lastig om dingen weg te laten omdat ik 
zo veel te delen heb. Het besluit om het kinderhuis 
te sluiten is een grote stap voor ons. Tegelijk 
mogen we terugdenken aan alle kinderen die we 
in deze jaren hebben kunnen helpen. Zo veel 
kinderen hebben daar een thuis gehad. Liefde 
gekregen. Kansen gekregen om te leren en verder 
te komen in het leven. Zo veel hebben wij mogen 
delen van Gods liefde. Dank in alles voor jullie tijd, 
gebed en meeleven met het werk hier. Wij bidden 
ook jullie veel zegen toe.   
 
Veel liefs ook van mijn ouders, 
Sylvanie 
 
 
 
 


