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Lieve Shelter familie, 
 
Inmiddels voelen jullie allemaal als familie voor ons. 
We hebben al zo veel jaren contact met elkaar. Heel 
bijzonder. 
 
Het zonnetje schijnt en de vogels zingen zo mooi, 
iedere ochtend is het weer een feestje. Terwijl ik dit 
schrijf kom ik net terug van boodschappen doen 
voor de kinderen bij het project in Thubelihle. Mijn 
vader ging met me mee. We nemen dan allebei een 
boodschappenkar. Best leuk om elkaar dan af en toe 
tegen te komen tussen de rekken. Daarna brachten 
we de boodschappen naar Lesedi, die de vloer van 
het centrum heel netjes aan het dweilen was. En wat 
was Lesedi blij! Hij vertelde dat hij en Kefiloe hun 
tweede kindje verwachten. Hun zoontje Tsepiso van 
6 hoopt op een zusje. We zijn erg dankbaar dat 
Lesedi bij het centrum woont met zijn gezin en zo 
alles goed in de gaten kan houden.   
 
Er zijn een aantal lieve vrienden en familie uit 
Nederland op bezoek geweest.  Klaas en Greetje 
kwamen om een handje te helpen. Bij het centrum 
in Thubelihle hebben mij vader en Klaas een 
kamertje aangebouwd waar ik in rust gesprekken 
met kinderen en ouders kan voeren. Binnen is het 
vaak te druk en luidruchtig. Verder hebben ze een 
muurtje in mijn achtertuin gebouwd voor wat meer 
privacy. Greetje hielp mijn moeder veel in huis, 
bijvoorbeeld met kasten opruimen. Er is veel 
verzameld in al die jaren. En ze maakte mooie 
kussenslopen voor het leeshoekje in Thubelihle. 
Samen gingen we ook boodschappen doen voor het  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

project Thubelihle. Ik heb ook nog naailes gehad van 
Greetje om zelf een broek te kunnen maken. Verder 
kwam ook Louis bij ons langs. Louis is familie van ons 
en hij kwam twee nachtjes gezellig bij ons om alle 
projecten te zien. Hij is heel goed in dansen, dus heb 
ik een talentenmiddag georganiseerd bij Rose. Alle 
kinderen mochten iets opvoeren en Louis heeft na 
afloop de kinderen wat ‘dance moves’ aangeleerd. 
Zo leuk! Jullie zagen het vast in het filmpje in de 
Shelter Vrienden app-groep.  
 

 
 
Ook kwamen Jan en Joke een nachtje langs. Ze 
waren hier in 2015 met de groep uit Frieschepalen. 
We hebben na zo veel jaren nog heel fijn en warm 
contact. Tenslotte kwam ook Hendrika bij ons langs. 
We kennen Hendrika en Roy al vanaf 2009. Ze zijn in 
die tijd al 18 keer bij ons geweest! Hendrika ging 
mee naar Albion en naar de ochtend voor moeders 
die we één keer per maand in Thubelihle regelen. 



 
 
 
 

 

Het was zo gezellig en fijn om dingen met elkaar te 
kunnen delen. Ik heb een mooie collage gemaakt 
met foto’s van al onze bezoekers.   
 

 
 

Thubelihle 
We zijn de afgelopen tijd door een hele verdrietige 
periode gegaan. Angel waar ik in de vorige 
nieuwsbrieven over vertelde heeft haar eigen leven 
genomen. Ze zou komende juni 13 jaar geworden 
zijn. Dit was en is een grote schok. Het leven was 
voor haar niet makkelijk. In vorige nieuwsbrieven 
heb ik verteld dat haar moeder naar een 
afkickkliniek ging en dat Angel in die tijd bij ons 
kwam wonen. Hetty heeft Angels moeder heel 
liefdevol geholpen. Nadat ze uit de afkickkliniek 
kwam ging het helaas al snel weer mis. Angel deelde 
het een en ander met ons. En ze kwam ook iedere 
dag naar het centrum. Ik zag haar de maandag nog 
en op haar verzoek draaide ik de 
zondagschoolliederen in mijn auto toen in de 
kinderen terugbracht naar huis. Een grote 
gezelligheid. Ik hoorde haar nooit iets zeggen dat ze 
haar leven wilde nemen. Op die Donderdag zag ze 
het niet meer zitten. We deelden het met de 
kinderen in Thubelihle. Iedereen hield van Angel. De 

kinderen maakten mooie briefjes  voor Angel die we 
op het grafje legden. Samen met het team, Hetty en 
een lieve kennis uit Nederland van haar zaten we bij 
de hele verdrietige maar vreedzame begrafenis. 
Hetty en ik werden gevraagd om te spreken. De Here 
sprak door ons. Iedereen die daar was kon iets 
meenemen van wat we zeiden. Angel gaf haar hart 
aan de Heer een poosje terug en we deelden veel 
over het geloof. Ach de tranen schieten me weer vol. 
Ze is nu in de armen van ons Vader, haar Vader die 
heel veel van haar houdt. We zullen haar erg missen, 
maar we zullen haar weer zien. 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

Tegelijk zien we ook mooie dingen gebeuren. Er zijn 
weer een aantal nieuwe kinderen die naar het 
centrum komen. Het zusje van Naledi is nu oud 
genoeg om te komen. Ze eten hun bordje helemaal 
leeg. Tijdens de laatste ochtend met de moeders 
was hun moeder Lydia zo emotioneel. De gedachte 
om haar eigen leven te nemen kwam ook al bij haar 
op. Ze verwacht nu haar derde kindje. Omdat ze uit 
Lesotho komt ontvangt ze geen kinderbijslag van de 
overheid en er is ook geen vader in beeld. Het is heel 
zwaar voor haar. We blijven ook in haar leven 
betrokken. Door de ochtenden met de moeders zien 
we nog beter hoe we in gezinnen kunnen helpen.  
 

 
 

Iedere maand breng ik Ntsidiseng met haar moeder 
naar het ziekenhuis in Witbank. Omdat een bezoek 
aan een staatsziekenhuis vaak uren duurt komen ze 
terug met het openbaar vervoer. We geven ze daar 
wat geld voor mee. Ntsidiseng is een meisje met 
beperkingen. Ze kan niet praten of zelfstandig zitten 
en zo meer. Op 10 oktober hoopt ze 10 jaar te 
worden. Hier een mooie foto van haar. Haar moeder 
is altijd zo dankbaar voor onze hulp. 
 
We hebben pas een groep van 30 jongeren 
opgehaald om te komen zwemmen. Het is 
regenseizoen en dus is het altijd afwachten wat het 
weer doet.  
 

   
 
Gelukkig konden we alles doen wat we van te 
voorbereid hadden. Mijn moeder deelde iets uit de 
Bijbel. We hebben wat  spelletjes gedaan en ze 
konden zelf braaien (barbecueën). En tussendoor 
hebben ze wat geknutseld. Net voor de regen kwam 
waren we klaar. 
 
Kriel - Zondagschool en Jeugd 
Rose is echt op haar plek in het jeugdcentrum. Ze 
houdt alles ook heel netjes. We hebben de 
stofzuiger die ze gebruikt al een paar keer laten 
repareren, maar nu was het echt klaar.  Dus kreeg zij 
een hele mooie nieuwe stofzuiger en wat is ze blij 
ermee. Op de foto bij het vliegtuig speeltoestel, zien 
jullie Mandla. Hij is de vader van vier kinderen, 
waarvan er twee in het centrum eten, en woont met 
zijn vrouw in een kamer. Hij slaapt op de grond en 
zijn vrouw en kinderen in het bed.  Ze hebben zo 
weinig. Mandla ging een beetje het slechte pad op 
met verkeerde vrienden en alcoholmisbruik. Maar 
hij wil de dingen graag beter doen voor zijn gezin. Hij 
werkt bij de vuilnisbelt om afval te sorteren en 
daarmee wat te verdienen. Hij zou liever ander werk 
hebben. Hij helpt ons nu met het verven van de 
toestellen bij Rose in de tuin en daarmee verdient hij 
wat geld voor zijn gezinnetje. Hij vroeg of ik het geld 
aan zijn vrouw wilde geven omdat zij beter met geld 
om gaat dan hij. Ook zij komt naar de ochtenden 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voor moeders. Wie weet kunnen we Mandla in de 
toekomst weer vragen voor klusjes.  
 
Nog wat ander nieuws 
In december en januari ben ik met Danyell en Emil in 
Nederland geweest om Ingmar en zijn gezin te 
bezoeken en ook een aantal vrienden en familie. We 
zijn dankbaar dat we zoveel lieve mensen om ons 
heen mochten hebben. Wat een onvergetelijke 
vakantie was het! Een vol programma, maar zo, zo 
waardevol en warm. Ja, warm, ik lach daar om, want 
het was koud in Nederland! We hebben de 
wonderlijke ‘winter wonderland’ van sneeuw mogen 
mee maken. Dank aan iedereen die het zo speciaal 
voor ons hebben gemaakt! 
 
Verder nog nieuws over mijn moeder. Ze heeft een 
operatie gehad vanwege een carpaal tunnel 
syndroom in haar polsen. Al een tijdje heeft ze zo’n 
pijn in haar handen en kon daardoor niet goed 
slapen. Ze kon ook dingen niet meer goed 
vasthouden. In het ziekenhuis werd ze heel goed 
geholpen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De operatie viel wel tegen, het was groter dan het 
haar was verteld. Maar we bidden op goed herstel. 
Ze kan veel minder aan dan vroeger en dat is 
moeilijk om te aanvaarden. De ene dag voelt ze zich 
goed en de andere dag veel minder.   
 
We willen jullie allemaal bedanken hoe jullie met 
ons meeleven! Dat is ontzettend waardevol voor 
ons. En graag dank ik ook het Shelter team in 
Nederland. Wat jullie doen voor ons en voor de Heer 
is erg waardevol.   
 
Veel liefs aan iedereen van ons  
hier uit Zuid-Afrika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


