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Lieve Shelter familie, 
 
Dat vind ik zo mooi om te kunnen zeggen, dat we 
familie zijn van elkaar. Jullie betrokkenheid, zorg, 
liefde en gebeden naar ons toe en ook de giften die 
we weer mochten ontvangen dit afgelopen jaar 
doen ons echt heel goed.   
 
In de Bijbel lezen we veel over hoe mensen er in die 
tijd voor elkaar waren en voor elkaar zorgden. Zo 
mogen wij ook tot steun zijn voor elkaar. Laten we 
een klein baken van licht zijn, waar we ook komen. 
Jezus kwam naar de aarde en Hij is ons beste 
voorbeeld van hoe we het licht het in deze wereld 
kunnen laten schijnen.  
 
In de vorige nieuwsbrief vertelde ik dat ik een mooie 
foto van mijn ouders in de volgende brief zou zetten. 
Hier zien jullie een foto die genomen is kort nadat 
we naar Zuid-Afrika geëmigreerd zijn.  Jullie zien dat 
wij na 41 jaar allemaal wel iets grijzer maar ook 
wijzer geworden zijn. Het werk van Shelter is klein 
begonnen en hoe bijzonder is het dat wij er met 
elkaar nog steeds sterk in staan. Ieder met z’n eigen 
rol. Samen ook met het Shelter Nederland team. 
Dan voel ik me weer erg dankbaar.   
 
Riekie neemt helaas afscheid van haar functie in het 
thuisfrontcomité.  Riekie we willen jou hartelijk 
bedankt voor de tijd dat je bij Shelter Nederland 
betrokken was. We wensen jou en Addie het 
allermooiste toe.   
 
Ik geef jullie een klein overzicht van de afgelopen 
maand. Er was veel te regelen zo aan het einde van 
het jaar met de kerstviering en jaarafsluiting bij de 
verschillende projecten. Het is nu zomervakantie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

voor alle kinderen. Omdat veel kinderen naar familie 
gaan in deze tijd moeten we op tijd afsluiten anders 
zijn er al veel kinderen weg. Veel van jullie hebben 
het filmpje gezien dat ik in de Shelter Vrienden app 
heb geplaatst. Dan hebben jullie er een mooi beeld 
van en horen jullie de kinderen zingen en mee 
genieten! Wat een voorrecht was het om Annika en 
Tabitha voor de tweede keer hier te hebben om te 
kunnen helpen in deze drukke tijd. We hebben veel 
aangepakt met elkaar. Ze konden helpen met 
pakketjes maken voor alle kids, activiteiten 
bedenken voor in de middagen bij de verschillende 
projecten, helpen boodschappen halen voor het 
voedselproject in Thubelihle en helpen met een 
prachtige poppenkast voorstelling. Daar hebben we 
zelf ook heel erg van genoten.   



 
 
 
 

 

Ook hebben we een hele mooie ochtend gehad met 
de moeders en oma’s van kinderen uit het 
voedselproject. Tijdens deze ochtenden kunnen ze 
altijd hun verhaal kwijt en kunnen wij luisteren, 
bidden en bemoedigen. Op deze ochtend konden ze 
hun problemen even vergeten. We hebben ze lekker 
kunnen verwennen! 
 
Het is altijd een feestje om de kinderen na afloop 
van een middag naar huis te brengen. Dat is meestal 
één keer in de week. En wat een lol hebben we met   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

elkaar in de bus. Net één grote familie zo  met 
elkaar. We zien ook veel om ons heen als we door de 
straten van Thubelihle rijden. Soms is het beter om 
even de andere kant op te kijken. Mensen gooien 
hun rommel vaak gewoon naast de weg. Ook rijden 
we langs een grote drankwinkel waar heel veel 
alcohol verkocht word. Zo ontzettend jammer. Dit 
brengt veel verdriet bij de kinderen thuis met 
dronken ouders die dan niet goed kunnen omzien 
naar hun kinderen. Die ouders maken het dan ook 
heel onprettig thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 

Op straat staan ook veel mensen met verschillende 
kraampjes naast elkaar die wat proberen te 
verkopen. Grappig ook want er staan soms vijf 
verschillende personen kip te verkopen. Zelfs de 
kippen pootjes zijn populair. Dat ziet er heel grappig 
uit: de kippentenen liggen zo rechtop op een vuurtje 
te braden.  
 
De wegen in Thubelihle zijn heel slecht dus het is 
manoeuvreren om de gaten te ontwijken. Jullie 
kunnen je wel een beetje voorstellen hoe dat gaat. 
Wij doen de deuren altijd goed op slot en rijden een 
beetje door. Het is altijd een beetje dubbel. Je moet 
opletten en tegelijk is er ook veel gezelligheid op 
straat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik sluit deze laatste nieuwsbrief van dit jaar af met 
een kaartje aan jullie allen.  Op dit kaartje zien jullie 
bovenaan de kinderen van Albion. Anne-Marie, 
Annika en Tabitha zijn daar ook ergens verstopt.  
Onderaan zien jullie de kinderen bij het 
jeugdcentrum in Kriel (prefabs) en de andere drie 
foto’s zijn van kinderen van ons project in 
Thubelihle. Ja, blije en dankbare kinderen. We 
mogen ze helpen in hun omstandigheden. En jullie 
zijn daar deel van. Hartelijk dank voor al jullie steun 
en meeleven met het werk in dit mooie jaar. We 
hopen zo ook in 2026 met elkaar door te gaan!  
 
Heel veel liefs namens het hele Shelter team, 
Sylvanie  
 
 
 
 
 
 
 
  


